
 

 
 
 

Met liefde bezorgd 
 
Gezinsdienst op Kerstmorgen  
25 december 2025 – 10.00 uur 
in de Ontmoetingskerk  
 
Voorganger: Annelene Metz 
Welkom: Karin Strijdhorst 
Lector:  Marijke Broere 
Orgel/piano: Sjaak Warnaar 
Band:   ‘Twenty 4 Eleven’ 
 

 
 
Voor de dienst: 
 
Mary’s boy child 

Long time ago in Bethlehem 
so the Holy Bible say 
Mary's boy child Jesus Christ 
was born on Christmas Day. 
 
refrein 
Hark now hear the angels sing 
a new king born today 
And man will live for evermore 
because of Christmas Day. 
Trumpets sound and angels sing 
listen to what they say 
That man will live for evermore 
because of Christmas Day. 
 
While shepherds watched their flocks by night, 
then see a bright new shining star, 
Them hear a choir sing. 
The music seemed  to come from afar. 
 
Now Joseph and his wife, Mary, 
came to Bethlehem that night. 
Them found no place to born the child, 
not a single room was in sight. 

refrein  
 
By and by they found a little nook 
in a stable all forlorn, 
and in a manger cold and dark, 
Mary's little boy was born. 
 
 

 
Long time ago in Bethlehem 
so the Holy Bible say 
Mary's boy child Jesus Christ 
was born /on Christmas Day. 
refrein 
 
Medley 
 
God Rest You Merry Gentlemen  

1. God rest you merry Gentlemen,  
let nothing you dismay! 
For Jesus Christ our Savior  
was born on Christmas Day. 
To save us all from Satan’s power  
when we had gone astray. 
O tidings of comfort and joy, comfort and joy:  
O tidings of comfort and joy! 

 
2. From God our heavenly Father  

a holy angel came; 
The shepherds saw the glory  
and heard the voice proclaim 
That Christ was born in Bethlehem  
and Jesus is his name: 
O tidings of comfort and joy, comfort and joy:  
O tidings of comfort and joy! 
 
O tidings of comfort and joy, comfort and joy:  
O tidings of comfort and joy! 

 
Musical interlude 
 
Deck the Halls  

Deck the halls with boughs of holly, fa la la la la, la la la la 
Tis the season to be jolly, fa la la la la, la la la la 
Don we now our gay apparel, fa la la la la, la la la la 
Sing the ancient Yuletide carol, fa la la la la, la la la la 
 
See the blazing Yule before us, fa la la la la, la la la la 
Strike the harp and join the chorus, fa la la la la, la la la la 
Follow me in merry measure, fa la la la la, la la la la 
While I tell of Yuletide treasure, fa la la la la, la la la la 
 
Musical interlude 
 
Hoor de eng’len zingen 
d’eer (Liedboek 481) 
 
 



Welkom 
 
Stil gebed (staande) 
 
Zingen Komt allen tezamen (Liedboek 477:1,2,3) 
 
Bemoediging en groet 
(we gaan zitten) 
 
Zingen Komt allen tezamen (Liedboek 477:4,5) 
 
Gebed  
 
Zingen Jubel het uit (Opwekking 525) 

Joy to the world; the Lord is come; 
Let earth receive her King; 
Let ev’ry heart prepare Him room 
And heaven and nature sing, 
And heaven and nature sing, 
And heaven and Heaven and nature sing. 

 
Joy to the world the Savior reigns; 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills and plains 
Repeat the sounding joy, 
Repeat the sounding joy, 
Repeat, repeat the sounding joy. 
 
He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove 
The glories of His righteousness, 
And wonders of His love 
And wonders of His love 
And wonders, wonders of His love. 
 
Kindermoment ‘De geluksbezorger’  
 
Zingen Go, tell it on the mountain (Liedboek 484) 
 
Schriftlezing Jesaja 52:7-10 
 
Zingen Vanwaar zijt Gij gekomen (Liedboek 494:1,2) 
 
Schriftlezing Lucas 2:1-20 
 
Zingen Eer zij God in onze dagen (Liedboek 487) 
 
Verkondiging 
 
Zingen Vrolijk kerstfeest (Hemelhoog 156) 

band: Wonderbare Raadsman 
allen:  Wonderbare Raadsman, 
band: Sterke God 
allen: Sterke God, 
band: Eeuwige Vader,  
allen: Eeuwige Vader, 
band: Vredevorst,  
allen Vredevorst. 

refrein  
Een kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
  
band: Vrede voor de wereld,  
allen: vrede voor de wereld, 
band: heeft Hij gebracht,  
allen: heeft Hij gebracht. 
band: Vrijheid voor de volken,  
allen: vrijheid voor de volken, 
band: licht in nacht,  
allen: licht in de nacht. 
  
refrein 
 
Kindermoment ‘Geluksboom’ 
 
Collecten 
1e collecte voor Kerk in actie: Kinderen in de knel 
2e collecte voor Emmaüs  
Collectebusjes voor Young Africa 
 
Geven kan via de QR-code, de Emmaüs app, pge.nu  
of de collectezakjes bij de uitgang  
 
Gebeden  
Dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied Ere zij God (staande) 

Ere zij God, ere zij God,  
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.  
 
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen een welbehagen, 
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.  
 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.  
Amen, amen. 
 
Zegen 
besloten met 
 
 
 
 
 
 


